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Voorstelling rond thema dementie 

 
“Memorias … als gisteren vandaag wordt” kwam tot stand na een 

theaterproject met bewoners met dementie van wzc Ten Rozen Aalst.  
De acteurs vertellen in een aantal beklijvende scènes verhalen die zij oppikten 

tijdens de sessies.  

Verhalen die gaan over kleinigheden, dingen die maken dat mensen mens zijn 
ongeacht hun dementie.  

Een ontroerende en af en toe ondeugende getuigenis afgewisseld met pakkende 
filmbeelden en live ondersteund door vioolduo Coppia Corda. 

 
Deze voorstelling is ideaal voor scholen of thema-avonden. 

 

Memorias is ideaal voor leerlingen die een opleiding genieten om later zelf in de 
zorg te staan, maar kan ook getoond worden aan leerlingen die in meer algemene 

richtingen zitten (vb. humane wetenschappen).  
Het stuk leent zich ertoe leerlingen in contact te brengen met de wereld van 

personen met dementie en kan helpen dit thema bespreekbaar te maken in het 
kader van inclusie in de maatschappij. 

Indien gewenst kan er samen met de acteurs een nabespreking gehouden worden.  

Voor scholen werd door referentiepersoon dementie Melissa Leboeuf 
(logopediste/afisioloog) een leidraad uitgewerkt met inleefvragen zodat de 

leerkrachten na afloop met de leerlingen in discussie kunnen gaan over wat ze 

gezien hebben. 

 

Praktisch: 

Wij hebben een speelvlak van min 8 m breed en 3 m diep nodig. 
Achter de spelers een witte muur of projectiescherm. 

Een beamer + geluidsbox (indien niet voorhanden rekenen wij een supplement van 
50 € aan) 

 

Uitkoopsom: 650 €  
Op de voorstelling moet geen SABAM worden betaald. 

Duur van de voorstelling: 55 min 

 

Medewerkers: 

Regie en techniek: Luc Pauwels 

Tekst: Marleen Baeyens en Melissa Leboeuf  

Spel: Marleen Baeyens, Hilde Seghers, Etienne Reunes, Herman Waterschoot en  

Marc Leboeuf 

Muziek: vioolduo COPPIA CORDA 

Film en montage: Jos Schockaert, Jan Waegeman en Michaël Delgouffe 

Dans: Ilona Inghels 

Foto’s: Luc Wasteels en Jean-Pierre Waegeman 
 


